Hey, doe!
Hey, hey, hey, hey, hey, etc....

Ein jaor det geit zoeé snel vaorbie,

Want kiek, noe staon wae alweer hie!

Dit veultj waal hieél speciaal,

Ich in ‘t midde van dit fieést-kebaal!

Toch kumtj zé’n fieést neet van allein.

Get héltj mich zuver oppe bein:

De vastelaovend;j hie,

Den waertj mien hert vanzelf gruuets en blie!

Refrein: Hey, doe, wil se mét mich danse?
Bin noe in mien element,
En ich wil met dich gaon sjanse:
‘t is fieést in dees sjoeén tent.
Laot mich in dien ouge kieke,
Zbénger pielke, zénger bal,
Nae, doe kins ‘t neet dntwieke:
Vastelaovendj d6veral!

As eure prins gaon ich uch vaor!

En echt: ich moog door elke daor!

Den hob ich altied gaer

Drie leve ‘Meielse Dorskes’ dm mich haer!
De adjudante zeen d’r bie,

Die fieéste good, det meuktj mich blie!

Ich goeéj noe alles raak:

Gae hobtj mich kampioen van hie gemaakt;j!

Refrein: Hey, doe, wil se mét mich danse?
Bin noe in mien element,
En ich wil meét dich gaon sjanse:
‘tis fieést in dees sjoeén tent.
Laot mich in dien ouge kieke,
Zonger pielke, zénger bal,
Nae, doe kins ‘t neet dntwieke:
Vastelaovendj d6veral!

Hey, doe, wil se mét mich danse?
Bin noe in mien element,

En ich wil met dich gaon sjanse:
‘t is fieést in dees sjoeén tent.
Laot mich in dien ouge kieke,
Zbénger pielke, zénger bal,

Nae, doe kins ‘t neet dntwieke:
Vastelaovendj d6veral!
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